


Mooi ! 

Momenteel is    
de dokter        
compleet       
gefocust op   
zijn eigenhandig    
verbouwde      
3d printer... 

Omgebouwd    
tot het       
printen van    
levende        
materie... 

Deze namiddag 
werd de         
voedingsstof voor 
de 3d printer      
geleverd door  
slagerij        
van kampen...   
ruim 200 pond   
gemengd        
gehakt... 

...gemengd in een 
door dr. Blister 

nauwkeurig     
berekende       

verhouding van 
menapisch varken 

en hoogland-
rund...uiteraard 

van de beste  
kwaliteit... 
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Een sinistere 
walpurgisnacht 
in de        
cotswolds... 

 

het landhuis van 
dr. Blister is 
nog verlicht... 

 

Deze nacht zou 
het hoogtepunt 
uit dr. blisters 
rijkgevulde   
carriere moeten 
worden...      

 

zijn moment      
supreme! 

 

Dat het helaas 
ook de laatste 
nacht van zijn 
leven zal worden 
beseft de arme 
man nog niet...  



     
Haha!!! 

...tegen het ochtend-
gloren is het    

printproces klaar en   
kunnen we de     

software inlezen... 

...vervolgens de         
defibrillator erop om het 
hart te doen pompen en 

mijn nieuwste creatuur is 
klaar om de wereld te 

veroveren... 

Ik ben verdomme nog 
straffer dan god!! 

Mijn creatie is de 
perfectie zelve...    
die van god was 

maar een halfbakken 
rommeltje... 
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...dit alles tot doel een replica te produceren van dr. Blisters grote idool...boudicca, de     
legendarische keltische koningin die het waagde de romeinse overheersers te tarten. 

Helaas tegen de ochtend verschijnen 
er onheilspellende stofwolken aan 
de horizon. 



 

Uh oh! Dit lijkt me geen kattenpis maar de real stuff!...Armageddon voor gevorderden. Het zijn  
zowaar de reeds langverwachte maar niet bijster welgekomen... 

...ruiters van de apocalyps! 
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Niets en niemand ontziend razen ze als een 
stelletje maffe hooligans over deze    
verdomde aardkloot, de tactiek van de  
verschroeide aarde toepassend... 

Search and destroy !!! 

Voor dr. Blister komt het einde der 
tijden wel heel erg ongelegen. Konden 
die vier stomme macho’s op hun   
schurftige knollen nu echt geen dagje 
wachten met die ellendige apocalyps?... 

Bummer ! 
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Armageddon is pas achter de rug of daar   
kondigt de volgende ramp zich reeds aan...    
een post apocalyptisch onweer, zo hels en   
vernietigend als enkel post apocalyptische    
onweders kunnen tekeer gaan. 



Roboudicca is het zat! Reeds 
enige tijd struint ze rond in dit 
hopeloos desolate landschap. 

Zomaar zonder voorgeschiedenis gedropt op 
deze dystopische wereld kampt ze met een 
knoert van een identiteitscrisis. 

  Wie ben ik? Waar kom ik 
vandaan en bovenal...wat loop 
ik hier verdomme te doen in 

deze rotzooi ?!... 

Ze leeft van de ene 
schamele maaltijd 
naar de volgende 
sanitaire stop... 

Aha ! 
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t’is bezet, 
verdomme! 

 Kan een mens dan 
nergens meer rustig 
zijn gevoeg doen?...  

Shit! 



...een half uur later. 
Oef!... Dat 
lucht op. 

Sorry voor het  
wachten... Niet  simpel 
hoor met een onesie 
aan in zo’n kleine   

cabine. 

Vamoose amiga!... 

 

Eerst veroveren we 
birmingham, daarna de 

wereld! 

Niet zo 
amicaal, 
makker!
haal die 
poot van 

mijn 
schouder! 

En zo... 

Uit mijn 
weg,  

pluisbol!! 

Laat ik me voorstellen...ronji,          
gepassioneerd furry op weg naar de 

jaarlijkse furry conventie in          
birmingham...ronji met de r van respect, 
de o voor oprechtheid, de n van nobel, 

de j van joviaal en de i voor         
inspirerend. 
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Ik hoopte dit jaar de 
grote prijs weg te kapen 
met mijn gloednieuwe yeti 
suit maar toen viel mijn 

gps signaal weg en   
raakte ik hopeloos op de 

dool. 

Dilemma dilemma!    
Ga ik met die maffe 
gozer mee of liqui-

deer ik hem? 

Anderszijds ziet hij er 
wel lekker aaibaar 

uit...dat pluche kan me 
vast wel verwarmen 

tijdens barre     
nachten...give it a try,  

babe! 

Kompleet   
gestoord, die 

gast! Hij 
slaat enkel 

wartaal uit!... 

Furries, gps, 
birmingham, de 
yeti!...waanzin 

man! Geen touw 
aan vast te 

knopen. 

Als we nu eens een team 
vormden!...jij en ik...samen 
staan we sterk tegen de 
grote boze wereld en   

vinden we allicht de weg 
naar birmingham... 



Roboudicca en ronji zijn het meer dan zat! 
Ze baggeren nu al een tijdje rond in dit 
schrale en spuuglelijke decor...nergens   
menselijk leven te bespeuren...bovendien   

hebben ze geen flauw idee welke richting het 
stappen is naar birmingham... 
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What the 
fu...?! 

...tot plotsklaps!... 



Halt  
makker!... 

Waar gaat dat 
heen en wie ben 
je verdomme?!... 

Oops!... 
schrikken! 

Ho meiske, haal dat 
zwaard uit mijn gezicht 
alvorens we iets doen 

waar we later spijt van 
krijgen. 

Ik ben huskvarna, robotmaaier 
eersteklas, met drie scharnie-
rende  rotorbladen voor een 
optimale trimervaring. Instel-
bare maaihoogte tussen twee 

en zes centimeter... 

Spaar me de    
technische details 
en noem me nog 

eenmaal meiske en 
ik klief je in twee! 

Rustig! We    
zitten allemaal 
in hetzelfde post 
apocalyptische 

schuitje.. 

Wimbledon natuurlijk!!! 

De natte droom van elke       
ambitieuze grasmaaier!...jawel, 

ambitie is geen scheldwoord voor 
deze jongen. Het is de motor 

voor het leven...geen hoger doel 
dan de perfect gemillimeterde 

grasmat van wimbledon... 

Post apocalyptische  shit! Dat is het 
woord!... deze wereldomvattende ramp deed 
me nadenken over de zin van het bestaan 
waardoor ik besloot om voluit te gaan 

voor mijn ultieme droom... 
En wat mag die 

grote droom dan 
wel zijn?... 

Birmingham 
gaan we! 

Rome wil 
ik heen! 

Op naar  
wimbledon!... 

De dood of 
de gladiolen, 
nieuwbakken 
vrienden! 

En zo is het eerste 
triumviraat van   
deze nieuwe wereld 
geboren.           
Roboudicca, ronji en 
huskvarna bundelen 
hun krachten om elk 
hun persoonlijke 
doel te bereiken. 
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Hey, willy! 
Wassup?!... 

Je ziet eruit als-
of je zopas een 

spook hebt gezien. 

Ha, de wesley!   
Je komt als   
geroepen! 

Kijk ginds!  
Een vuurtje in 
de heuvels. 

Allicht de 
drie bitches! 

Je raaskaalt, wesley! De 
drie bitches gaan heus niet 
voor de lol aan het hiken 
in het holst van de nacht... 

Ha,  
dick! 

Jongens, ik ben 
het grondig 

zat! 

We zwalpen nu 
reeds weken rond in 
dit mottige land-
schap en noppes!... 

Kop op, roboudicca!...je bent een 
topwijf met ballen aan je 

lijf...trap niet in de val van het            
negativisme!...laat de duistere 
krachten niet overheersen...ik 

waarschuw je, verdwaal niet in 
de surrealistische spelonken 

van de geest...het is er eenzaam 
en kil toeven. 

Ja! Denk aan onze 
hartverwarmende 

vriendschap... 

...samen over-
winnen we alle 
moeilijkheden!... 

...trouwens, mijn zesde zintuig 
waarschuwt me dat we morgen een   

ontmoeting gaan hebben met     
intelligent of op zijn minst      

semi-intelligent leven. Het zou me 
zelfs niks verbazen als ze ons nu 

reeds in het vizier hebben. 

Vreemd volk op 
komst jongens... 

Dat betekent    
trubbels in ons 

kleine paradijsje! ... 
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Jawel! Nog drie overlevenden en 
niet de minste! Willy, wesley en 
dick, alias de pic brothers (geen 
biologische broers) togen net voor 
de ramp op teambuilding sessie 
naar de escape room... 

Drie dagen later bij hun         
uiteindelijke ontsnapping bleek     
de wereld voorgoed veranderd. 

Uitzinnig van vreugde trok willy 
al zijn kleren uit om ze ritueel 
te verbranden waarbij hij de 
dure eed  zwoer om voortaan 
zonder kledij door het leven te 
gaan...iets waar hij stiekem reeds 
lang van droomde. 

Ja, ik kom uit een lange lijn van 
furries...mijn grootoom archibald 
bijvoorbeeld was een woestijn-

vos...een onwaarschijnlijk schattig 
figuur...meermaals in de prijzen  

gevallen in zijn tijd...helaas! hij is 
gesneuveld bij de slag van el 

alamein... 

...Arme oom     
archibald... 

...afgeknald als 
een wild beest! 

Halt! Geen stap verder! 
Althans als je niet het-
zelfde trieste lot van je 
oom archibald wilt onder-

gaan. 

Whoaa!! Een 
mirakel!!  

een sprekende 
struik!  
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Verhakselen 
en op de 

composthoop 
ermee! 

...ik laat      
me niet     

commanderen 
door een 

slechtgesnoeide 
struik! 

Bij buxenus!!...   
Ik roboudicca!...   

Koningin der iceni en 
luis in de pels van 

de romeinse      
overheersers!... 

O, wees genadig! Gij   
losgeslagen furie!!...we 

willen niet eindigen op de 
composthoop! 

Dit wordt al te gortig! Die  
mislukte paarden jockey’s van 
de apocalyps zijn wel heel erg 
slordig te werk gegaan! Nu nog 
eens drie overlevenden...Phoebe, 
daphne en chloe, bijgenaamd de 
drie bitches (geuzennaam die ze 

met trots dragen) wisten   
probleemloos aan het einde der 

tijden te ontkomen. 

Opschieten meiden!... De 
laatste in het basiskamp is 

een rot ei!... Op het ogenblik van 
de grote omwenteling 
waren de drie bitches 
toevallig ook net op 
teambuilding.
(teambuilding redt 
levens!)  

een survivaltrip on-
der leiding van de 
legendarische bear 
grylls. (discovery 
channel, bbc enz...) 

 toen ze na afloop 
terug de bewoonde 
wereld bereikten 
bleek die helemaal 
niet meer bewoond. 
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Het is me het zootje weer! Een 
furry, een replica en godbetert 

een fucking grasmaaier... 
Jawel hoor!...dacht ik 

het niet?!...          
De drie bitches hebben 

gezelschap! 

...alle intelligen-
tia, de grote 
denkers, het  

voltallige leden-
bestand van de 
mensa!...in een 
klap van deze 
aardbodem    

gewist...en wat 
hebben ze ver-
domme laten 
rondlopen?... 

...furverts, modebloggers,  
nagelstylistes, consultancy 
agents...je kan het zo gek 

niet bedenken! Er loopt vast 
nog ergens een striptekenaar 
rond ook!...en dat moet deze 
wereld weer van scratch zien 
herop te bouwen. Belachelijk! 

Kom mannen! 
Hoog tijd om 

ons territorium 
af te bakenen. 

...en bear 
grylls!... 

Waar is die 
gebleven?!... 

Ah!....de man had 
allicht zijn     

talenten...maar 
overleven was er 
niet een van... 

Hij kon niet 
aarden in deze 
nieuwe wereld. 
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Taadaaa…
La casa de 
las tres 
perras! 

Gezellig! 

Een      
she-shed! 

Maar... 

...de pelouze 
moet dringend 

gemaaid     
worden! 

Hmm, Bezig baasje! 

Ja, en      
vermoeiend... 

...hopeloos 
vermoeiend! 

In normale omstandigheden waren 
de meiden nu op partytrip maar 
het fuiftoerisme naar magaluf is 

voorgoed opgeschort!.. 

Wordt misschien ooit maar 
hoogstwaarschijnlijk nooit 
vervolgd. Sorry daarvoor. 


